
 

 

Tafelgebed 
 

Voor ete 

 
O God alles wat leef 

 

Het leven en het voedsel geef 

 

Laat ons u gaven matig eet 

 

wat U ons gee 

 

En nooit vergeet. 

 

 

Na ete 

 
U het ons weer met spys en drank 

 

So mild en trou versorg 

 

O GOD 

 

 maak ons met dankbaarheid gesind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ek dink in regte Afrikaans  moet dit  so wees!: 

 
Here alles wat lewe het voedsel nodig 

 

Laat ons dit wat U ons gee matig gebruik/eet 

 

En u goedheid nooit vergeet 

 

 

Daarna:- 

 

U het ons weer met voedsel en drank 

 

mildelik en trou versorg 

 

O Here maak ons dankbaar daarvoor. 

 

 

 

 


